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Kroniek abdijtuin Egmond juli t/m december 2022 

Ditmaal een kroniek over een wat langere 

periode. Er zijn rondom de abdij en de 

abdijtuin dit najaar vele activiteiten geweest. 

Over de Open Tuindag van 10 september heb 

ik een aparte kroniek gemaakt en ook over de 
Landelijke Natuurwerkdag van 5 november. 

De Open Tuindag was erg succesvol, veel 

bezoekers, mooi weer en gezellige kraampjes. 

We hadden drukbezochte workshops 
“Appelazijn maken” en “Snoeischaar slijpen”. 

Uit de opbrengst van onze verkopen hebben 

we kleine Euonymus-struikjes gekocht die 

tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in de 
PAX-tuin zijn geplant. Tijdens die 

natuurwerkdag hebben 

we ook “de Beek” 

uitgebaggerd, de 
moestuin opgeknapt en 

de bostuin 

opgeschoond. Ook dat 

was weer een heel 

geslaagde dag, waar we 
na de vele 

voorbereidingen met 

tevredenheid op 

terugkijken. 

Fjoertoer: De langere 

routes van deze bekende 

avondwandeltocht op 25 

en 26 november voerden 
voor het eerst sinds 

jaren weer over het 

abdijterrein. Het gebouw was feestelijk verlicht, de route 

over het terrein werd gemarkeerd met tientallen kleine 

kaarsjes en de hoornblazers lieten hun stemmige sonore 
winterklanken horen. Bij de winkel hadden de wandelaars 

even tijd voor een glaasje vruchtenpunch. Gelukkig had 

de tuingroep enkele dagen tevoren de wandelroutes goed 

geveegd en struikelvrij gemaakt. Kortom een stemmig 
evenement en een aanprijzing voor de gastvrijheid van de 

abdij. 

Buurkerk en kerkhof: Hier hebben we dit najaar o.a. 

schelpenpaden aangevuld en enkele verhardingen 
aangelegd, maar eerst even flink gerooid om “licht en 

ruimte” te scheppen. Voor 2023 staan daar ook weer 

enkele projecten op stapel. 

Maandelijkse 
werkdagen: 

en natuurlijk 

hebben jullie 

ook weer op de 

maandelijkse 
zaterdagen “de 

handen uit de mouwen gestoken: op 9 juli, tijdens de 

Open Tuindag van 10 september, 8 oktober, 12 novem-

ber en 10 december. Op 13 augustus was het 
“bloedheet” en hebben we maar met een paar mensen 

(in de schaduw) gewerkt. Door de abdij worden we elke 

dag weer bedankt met een goede lunch. Zelfs in 

november nog in de volle zon. 
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Technische klussen: Een aantal vrijwilligers van de 
tuingroep doen ook steeds meer “technische klussen”. 

Zo weten ze in de abdijwinkel ons te vinden om een 

kastje te timmeren, de plank met de paaskaarsen te 

versterken, een rekje hier of daar te maken. In en aan 
de abdij een dakgoot te repareren, de lekkage in de 

regenwaterafvoer bij de Sacristie van de abdijkerk op te 

lossen, een waterkraan onder de abdijkeuken te 

vervangen. Binnenkort wordt de Kapittelzaal (weer) 
omgebouwd tot kapel, hetgeen veel energie zal 

besparen. Voor de retraitegasten is het wandelpaadje 

opnieuw betegeld en is er extra straatverlichting 

aangelegd achter het abdijgebouw. De houten wanden 
van onze eigen gereedschapsschuur waren bij de ramen 

verrot en moesten dringend vervangen worden, maar de “rabatdelen” hadden geen gangbare 

maat. Geen probleem, bij een bevriende timmerman gewoon enkele meters op maat laten maken. 

De nieuwe stukjes en raamkozijnen staan nu in de witte grondverf. Het kruisbeeld op het 

broederkerkhof was ernstig verweerd en is op geknapt. Het afdakje is geheel vernieuwd. 

 

Algemeen tuinonderhoud: Je zou bijna denken dat we geen tijd hebben overgehouden voor het 

gangbare tuinonderhoud. Nou, niets is minder waar. Ik noem bijv. de Kruidentuin, de Vlindertuin, 

de Bostuin, de Parkweide, de Paxtuin, het Vleugelpark, het 
Broederkerhof, de Moestuin, de grote Kas, etc. etc. Soms met velen, 

soms alleen een “wekenlang stug doorwerkende” enkeling. Laatst 

hebben we de wilgen bij “Het Stet”(achter het broederkerkhof) geknot. 

Met die “slieten” gaan we komend jaar een nieuw wilgenprieel bouwen. 
Ook de bramenstruiken hebben afgelopen tijd een “flinke beurt” 

gekregen. 

 

Aantal gewerkte uren: Ik schat dat 

we met z’n allen alles bij elkaar en alle 
projecten en dagen van de week, dit 

halfjaar ca. 1600 mensuren hebben 

gewerkt in de abdijtuin, veel hè! en 

dat allemaal vrijwillig, in onze “eigen 
tijd”, geweldig toch! 

Meer weten, of een kroniek teruglezen? Kijk op: 

    www.abdijtuinegmond.nl/werkdag.htm. 

 

 

 

 

 

Tenslotte wens ik jullie alle 

      goeds voor 2023 

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de abdij 

voor alle vrijwilligers is op: 

maandag 2 januari van 18.00 tot 

19.30 u in het restaurant. 

Onze eerstvolgende maandelijkse 

werkdag is op: 

 zaterdag 14 januari. 

 

Bedankt namens de broeders en hartelijke groet, 

Henk, 30 december 2022 

http://www.abdijtuinegmond.nl/werkdag.htm

